Alskanker jeraakt

Bemoediging van de week aflevering 235

235 Als kanker je leven raakt.

Als terugkijken pijn doet, en voor uitkijken je bang maakt,
kijk dan naast je: “ 1k ben bij je alle dagen!” (citaat uit: * Een regenboog in de woestijn’)

Lieve mensen,

Ze wist niet hoe ze het de volgende dag aan haar kleine kinderen moest vertellen. De 26 jarige Klarine
Sikkema had te horen gekregen dat ze kanker had. Hoe moest het nu verder met haar, haar man, hun gezin,
en hun lieve kinderen? Hoe zou ze het morgen haar kinderen moeten uitleggen, wat ze nog maar amper tot
haar zelf wist door te laten dringen: ik heb kanker! Hoeveel tijd had ze nog, hoe lang mocht ze nog voor haar
kinderen zorgen? Waren het jaren, maanden? Ging ze de ziekte de baas worden of zou het haar de baas
worden? Vragen en verwarring...!

Als kanker je leven raakt, dan begrijp je niets meer. Het leven staat helemaal op z'n kop. Eigenlijk wil ik
deze bemoediging niet zelf maken, want wie ben ik in deze situatie. Ik wil heel graag mensen het woord
geven die uit eigen ervaring kunnen spreken.

We zouden naar Joni Eareckson - Tada kunnen luisteren, of haar boek lezen: ‘ Bidden bij Bethesda.” (uitgave
Boekencentrum) Over haar maakte ik kortgeleden de bemoediging: ‘ Stortbak uit de hel’. (aflevering 234.)

Of luister naar Roelof Sietsma, die zijn verhaal heeft gedaan bij Hour of Power. Deze jongeman isinmiddels
overleden. Maar zijn getuigenis tegenover Jan van de Bosch is nog steeds actueel en te zien via'Y ou tube.
Wat ging er een kracht van deze blijmoedige Roelof uit. Hij wist wie zijn vijand was, maar hij wist ook wie
zijn Heer was. https.//www.youtube.com/watch?v=2Y CsipY WNrl

Of lees het ontroerende boek van de jonge moeder Klarine Sikkema, die met haar vader, de auteur Bert
Wiersema, een boek schreef voor jonge gezinnen, die met kanker te maken krijgen. Het staat vol met
praktische en liefdevolle tips hoe je met je kinderen kunt praten over zoiets ingrijpends als een ziekte die
dodelijk kan zijn.

Hoor en luister en ontdek hoe deze mensen de strijd zijn aangegaan met deze enorme tragedie die hun leven
op Z'n kop zette. Laat je door hen bemoedigen.

Binnen dit werk van de bemoedigingssite, kunnen we niet om kanker heen. Deze ziekte komt zoveel voor en
doet zoved verdriet bij mensen en gezinnen. We zullen het moeten benoemen en hierbij vooral mensen naar
voren schuiven die met hun eigen verhaal anderen tot zegen kunnen zijn.

Ik hoop dat iedereen die met deze ziekte te maken krijgt, zelf of in zijn of haar omgeving, hoort over die
liefdevolle Heer, die gezegd heeft: “Maar Ik ben er ook nog... 1k ben bij je. Ook als je door een dal moet
gaan van diepe duisternis. Ik ben er!”

Mag ik d.m.v. bovenstaande sites/boeken van mensen die met kanker worstelen, een paar prachtige uit het
leven gegrepen zegeningen aan je doorgeven?

Als kanker je leven raakt, kun je zoveel hebben aan getuigenissen en ervaringen van anderen die hetzelfde
hebben meegemaakt. Ook iser door lotgenoten een prachtige community opgericht om mensen met kanker
te steunen, in het leven en in het geloof. Dit is hun website boordevol informatie. Opgericht 0.a. door de EO-
coryfee, ds. van de Veer uit Zwolle: http://a skankerjeraakt.nl/



https://www.youtube.com/watch?v=2YCsipYWNrI
http://alskankerjeraakt.nl/

Hoewel ik zelf niet weet wat kanker is, en daarom hierin slechts op een gebrekkige manier met je mee kan
voelen, weet ik wel, dat op deze ‘decht verlichte weg', er geen moment te vinden is, dat onze Heiland, niet
zou weten wat dit lijden voor jou betekent.

Daarom dluit ik af met die overbekende woorden over de Here Jezus, onze hogepriester:

“Want de Hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, in
elk opzcht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen istot zonde.” Hebreéen 4: 15

(NBV)

Mag de Heer je bemoedigen als je de strijd tegen kanker hebt te dragen.

Mag de Heer je eveneens bemoedigen as je dichtbij een geliefde ziet vechten tegen kanker.
Alsjeiemand kent die hiermee te strijden heeft, doe dan je best je liefde en meeleven zichtbaar te maken!
Vooral hen die geen mooi en groot netwerk om zich heen hebben.

Bemoedig mee, in Jezus naam! Het is zo nodig!,

Met liefs, Gerry Velema

www.al skankerjeraakt.nl

Boek is uitgegeven door Uitgeverij Sestra, Heereveen 2014

De video bemoediging die hoort bij deze tekshijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
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